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Valentijn 
Waarom vieren we Valentijn op 14 februari? 

Elk jaar op 14 februari laait de discussie op: moeten we onze liefste een 
cadeau, extra kus of een knuffel geven om Valentijn te vieren? Sommigen 
antwoorden radicaal "neen" omdat "de feestdag uitgevonden is door de 
commercie". Is dat wel zo? 

De oorsprong van Valentijnsdag gaat volgens de meeste bronnen terug 
tot in de 3e eeuw na Christus. In Rome leefde toen een priester genaamd 
Valentinus die in het geheim jonge stellen liet trouwen, iets dat de keizer 
streng had verboden. Voor keizer Claudius II was dit genoeg reden om 
op 14 februari 270 Valentinus te laten onthoofden. Later werd Valentinus 
heilig verklaard door de kerk en 14 februari werd een feestdag.  

Met name in Engeland werd het feest veel gevierd. Het was in die tijd niet 
gewoonlijk om openlijk je liefde aan iemand te uiten, maar op 14 februari 
werd hierop een uitzondering gemaakt. Iedereen kon dan zijn geliefde 
ongestraft verrassen met een cadeau of brief. 

Gelukkig kunnen we nu wel openlijk onze liefde aan iemand uiten en 
ongestraft onze geliefde verrassen met een cadeau   

 
 

WAT KAN JE LEZ EN  

 

EEN BEETJE GESCHIEDENIS 

Valentijn 

 

EEN CADEAU VOOR JOU 

Tijdens de maand februari 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Een cadeau voor jou 
 

 

Tijdens de maand februari krijg je bij 
elke bestelling in de webshop een 
zakje pralines. Een cadeau vol liefde 
aan al mijn lieve klanten. 

 

 

 

“Aarzel niet iemand vandaag 
nog te vertellen dat je van 

hem of haar houdt” 

 

 

www.wnails.be 

 

 

 

 

 

 


